Ra hbow on

Leuk dat je mee gaat doen met deze activiteit!

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben rainbow de duif,
maar niet zomaar een duif, ik kom uit Wonderland, een land
waar iedereen goed is voor anderen en voor zichzelf. Mijn
opa denkt dat het nergens zo mooi is als in Wonderland,
maar dat geloof ik niet. Daarom vlieg ik de wereld rond, op
zoek naar plekken waar het lijkt op Wonderland. Vliegen
jullie mee?

In de veertigdagentijd hebben de kinderen al over mij
kunnen lezen, we hebben de zeven werken van
barmhartigheid behandeld en dat was best leuk, want voor
kinderen is het ook belangrijk dat ze weten hoe we een
ander kunnen helpen. De zondagsschool heeft mij als dikke
knuffel gekregen en zo ben ik in Kuinre gekomen. Oh nu
willen jullie ook nog weten hoe ik eruit zie. Hierbij een
zelfportret van me (toen er nog sneeuw lag), ik ben één meter lang en mijn omvang is
wel eén meter en twintig centimeter. Dus best groot.

Vanaf 11 april ga ik on tour door Nederland, aan jullie de taak om te onderzoeken
waar ik die zondag ben. Graag wil ik weten voor welke kerk ik zit (soms heeft die kerk
een naam) en in welke plaats deze kerk staat. Uiteraard krijg je elke week een paar
hints.

Omdat deze opdracht misschien moeilijk is hebben we ook een kleine makkelijke
puzzel erbij gedaan.

Zoals jullie misschien wel weten staan er in de Bijbel heel veel soorten vogels, aan
jullie de taak om elke week een vogel te ontdekken. In de paarse hokjes komen letters
en die zet je in de oplossingsbalk achter elkaar en er komt een vogelsoort
tevoorschijn.

Ik vlieg elke week vanuit Kuinre ergens naar toe.

Je mag één keer een antwoord naar mijn begeleider appen. Niet in de groepsapp. Dit
kan tot zaterdag 12.00 uur. Antwoorden die later geappt worden tellen niet meer
mee. Zaterdagavond geef ik dan het antwoord door. Dan krijgen jullie zondag weer
een nieuwe uitdaging. Het gebruik van google maps is aan te bevelen en doe dan of je
op de rug van rainbow zit.

Elke week kun je drie punten verdienen.

1 punt voor de plaatsnaam

1 punt voor welke kerk ik ben

1 punt voor de vogel puzzel.

Met Pinksteren eindigt deze tour.

We gaan er een leuke weken van maken. Doen jullie mee?



